
27 Harry en Sirius 

  

Harry en Sirius zijn zeer krachtige magische symbolen, zo oud als het oude Egypte, 

maar op een totaal nieuwe wijze gebracht. 

 

J.K. Rowling heeft eens gezegd, dat nog niemand in staat is geweest de essentie van 

de boodschap van Harry Potter nauwkeurig aan te duiden; het middelpunt waar alles 

om draait. Hier is wat ik ervan denk. De boodschap is bovenal, dat iedere zoeker de 

innerlijke kracht bezit om een goddelijk wezen te worden, een eeuwige zoon van God, 

onvergankelijk en vrij van dood, verdriet en lijden. Het Nieuwe Testament noemt deze 

zoon van God Jezus; J.K. Rowling noemt hem Harry. 

 

Het tweede deel van de boodschap is, dat iedere zoon van God wordt omgeven door 

een geweldig en onvoorstelbaar sterk energieveld, dat een bewust wezen is, zoals 

een engelbewaarder. Deze godgelijke engel, schitterend als de zon, leidt de zoon uit 

het huis van de dood (dit universum), in het huis van het leven (het koninkrijk der 

hemelen). 

 

Hoe wordt dit levende energieveld in het Nieuwe Testament genoemd? Het wordt er 

gepersonifiëerd en heeft drie beste vrienden: Jacobus, Johannes en Petrus. Ook In 

Harry Potter wordt dit veld gepersonifiëerd. Het heeft daar vrienden met dezelfde 

namen: James [Jacobus] Potter, Remus John [Johannes] Lupos en Peter [Petrus] 

Pippeling. Dit krachtveld, deze leidende ster, zo schitterend als de zon, wordt in het 

Nieuwe Testament ‘Christus’ genoemd . Harry en Sirius samen: Jezus Christus. 

Harry: de nieuwe aarde. Sirius: de nieuwe hemel. En ik zag een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde. 

 

Het gaat erom dat je je er bewust van wordt, dat iedere zoeker de latente kracht in 

zich heeft om als Jezus Christus te worden. Dit is onze toekomst, volgens Harry 

Potter. Dit is het wat mysteriescholen al sinds duizenden jaren willen onderwijzen, 

teruggaand tot tenminste het oude Egypte. Wij hebben in onze tijd het voorrecht dat 

dit grote mysterie, feitelijk het grootste van alle tijden, het mysterie van het menselijke 

bestaan, wordt geopenbaard door een jonge vrouw in Schotland. Wij leven in een 

geweldige tijd! Maar het feit dat dit grote mysterie in zo’n heldere symboliek wordt 

geopenbaard, betekent tegelijk dat wij als menselijk ras aan de rand van de afgrond 

zijn komen te staan! Er is niet veel tijd meer. Laten we hopen dat velen nog op tijd 

wakker worden en gaan luisteren naar de roep van de Meesters van Ontferming, die 

door Harry Potter tot ons komt. 

 


